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van de redactie

Doopsgezinden laten zich graag verwonderen, laten we in dit 
nummer zien. 
Door jongeren van generatie Z, die het recht opeisen te zijn die 
ze willen zijn, door Haarlemmer Sakir Khader die ons Khalil laat 
zien, door Phia Tees die ons vragen stelt over het licht, zoals 
Hoe lang ken jij jouw licht al? Door Tamar, die niet opgeeft en 
de ingewikkelde regels over het krijgen van nakomelingen door-
breekt. Door Leeuwarden, waar je het gedicht van Wende Snijders 
Vrijplaats op straat kunt tegenkomen, over een plek Waar je bent 
wie je bent. Door de vraag wat onze jongeren zouden doen als 
ze de baas van het land zouden zijn. En op de achterpagina, 
door het boek dat Astrid Lofvers mij gaf om over te schrijven,
Tot op de Dag.

Jet van Vrede
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door Anke van der Meer

Selectie 
van de 
Zilveren 
Camera 
2O22

Een kleurrijke, fluïde 
en creatieve groep 
jongeren die het 
begrip identiteit 
oprekt, dat zijn 
de mensen die 
fotograaf Zahra Reijs
voor de camera kreeg.
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Zilveren Camerawinnaar 2O22
In 2O23 won Eddy van Wessel de Zilveren Camera met zijn 
serie Ruïnes voor de vrijheid. Zijn indringende beelden over 
de oorlog in Oekraïne laten gewone mensen zien te 
midden van een verschrikkelijke oorlog. 
De jury schreef: ‘Tussen de kapotgeschoten huizen gaat het 
leven in Oekraïne door, maar door de granaten is de oorlog 
altijd dichtbij. Veerkracht is het belangrijkste wapen van 
de inwoners. Oekraïners weigeren slachtoffer te zijn.
De beelden maakten diepe indruk op de jury. Van Wessel 
brengt de slachtoffers van de oorlog met veel respect 
en discretie in beeld. Er zit een mooie gelaagdheid in de 
beelden en iedere foto in de serie is goed, urgent, com-
pleet en vertelt een nieuw verhaal.’

Prijs voor Storytelling
Marieke van der Velden en Philip Brink wonnen Prijs voor 
Storytelling met Children of the Labyrinth waarbij ouders 
op de vlucht een brief voorlezen aan hun meereizend kind. 
Van der Velden: ‘Wat zeg je tegen je kind als je samen 

moet vluchten voor oorlog en geweld? Dat is een vraag die 
wij stelden aan negen ouders die op de vlucht zijn gestrand 
in Griekenland. Zij vertellen over hun vreselijk tocht, 
over het zich verstrikt voelen in het Europese asielbeleid, 
over wat hun dromen zijn voor hun kind, maar vooral over 
de liefde die ze voor hen voelen. Want dat is een rode 
draad voor alle ouders, dat zij een betere toekomst willen 
voor hun kind.’
De portretten van de negen ouders, plus een korte film 
waarbij zij hun brief voorlezen is te zien in de expositie. 
Door deze brieven kunnen de kinderen later begrijpen 
waarom ze hun vaderland moesten verlaten. Het resultaat 
is een project dat geen enkele kijker onberoerd laat.

Haarlemse fotojournalisten
Ook werk van drie Haarlemse prijswinnaars Laurens Bosch, 
Sakir Khader en Remko de Waal wordt getoond. 
Bosch legde de beëindiging van de gijzeling op het Amster-
damse Leidseplein vast en won daarmee de tweede prijs 
Nieuws Enkel. Khader won de eerste prijs bij Portret Enkel 
met een portret van de Afghaanse Khalil. Zijn ouders 
hebben de nier van de elfjarige verkocht zodat ze olie en 
meel konden kopen. De Waal won de tweede prijs met de 
serie Max Verstappen domineert in 2O22 opnieuw de F1.

Tijdens de lockdowns in de coronaperiode ontmoette 
Reijs een aantal van deze jongeren in het museumpark
in Rotterdam. ‘Ze lieten mij een manier van vrijheid zien 
in hun manier van kleding en expressie die ik had willen 
hebben toen ik jong was.’

fotogalerie De Gang

Deze ontmoeting zou leiden tot haar eerste 
fotoboek Dear Future over Gen Z, een generatie die wil 
vechten voor hun recht om te zijn wie ze willen zijn, 
ieder op een eigen unieke manier.

Met deze serie won Zahra Reijs de Paul Petersprijs. 
Nicole Segers, fotograaf en juryvoorzitter van de 
Paul Peters Fotoprijs, zegt hierover: ‘In een tijd waarin 
identiteit en het benoemen ervan soms tot hokjesgeest 
en versplintering leidt, zijn deze jongeren tien passen 
verder en rekken ze het begrip identiteit juist op’.

Deze winter zal een selectie van de Zilveren Camera-
winnaars van 2O22 worden getoond in fotogalerie 
De Gang. De Zilveren Camera is de belangrijkste prijs voor 
fotojournalisten in Nederland. Jaarlijks kunnen beroeps-
fotografen hun werk inzenden om kans te maken op
de Zilveren Camera. 

In deze speciaal voor De Gang samengestelde tentoon-
stelling worden de winnaars van de Zilveren Camera,
Prijs voor Storytelling, Paul Peters Fotoprijs, Voel het 
Nieuws en werk van Haarlemse prijswinnaars getoond.
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Het licht, nooit een licht maar altijd 
hét licht. Hoe kunnen we anders iets 
noemen dat er met ons was voordat 
wij er waren en dat er met ons zal zijn 
als wij er niet meer zijn. En af en toe 
als het nodig is even laat zien dat het 
nog steeds schijnt. 

Hoe kunnen we zoiets noemen dat 
ons het hele leven volgt, noem je dat 
licht dan het leven zelf of juist de 
dood? Heet dit licht dan god? Is dit 
licht misschien hoop? Of zijn dat niet 
gewoon allemaal gedaantes waarin 
dit licht zich voordoet? 
Is mijn licht anders dan jouw licht? 
Is jouw licht wit of geel? Komt het op 
de mooiste momenten of als het echt 

niet meer lukt? En hoe lang ken jij 
jouw licht al? Of ons licht? Als je jouw 
licht ziet is het dan vriendelijk? Praat 
het wel eens met je? Blijft het lang? 
Ik ken mijn licht niet zo goed maar ik 
ben blij dat het er is en dat het af en 
toe langskomt, soms in de lach van 
iemand die mij lief is en soms als ik 
zelf verstopt zit. Soms noem ik dit licht 
god maar dat is alleen als ik echt heel 
graag wil dat het god is. Vaak heb ik 
niet eens door dat het geweest is tot 
dat het alweer donker is. 

Soms vraag ik mij af, is dit licht wel 
echt iets los van mij? Is het een soort 
verre vriend die af en toe langskomt 
als het even moeilijk gaat, om dan als 

laatste redmiddel even een warme 
knuffel te geven en dan zonder een 
woord te wisselen weer vertrekt? Of 
is dit licht misschien wel mij? Zijn deze 
momenten een weerspiegeling van 
mijn eigen gedachtes alsof er een
spiegel in je hoofd wordt geplaats die 
precies alles laat zien wat je niet zag 
en je zo een gedwongen moment van 
opheldering levert? Een moment dat 
fijn en verfrissend kan zijn of bruut 
en verdrietig, maar altijd helder. 

Maar wie ben ik om te stellen dat dit 
licht het licht is en niet hij, haar of hun. 
Wie ben ik om te stellen dat dit licht 
niet komt uit de mensen om mij heen?
Kan ik wel weten dat dit licht er is als 
ik zoveel vragen stel? Er moet toch wel 
iets zijn? Als iets niet bestaat kan je er 
ook niet over na denken, denk ik.
Ik weet dat iedereen op deze wereld 
ditzelfde licht deelt, in het plezier van 
een jong kind of de laatste zucht van 
een dierbare. In een worsteling van 
het leven of in een god. 
Ik weet dat het er is en dat het er was 
en dat het zal zijn. Dat ik zal zijn. •

door Phia Tees

Op zoek 
naar 
het licht

is enorm en van zeer hoge kwaliteit. Met de oogleden 
gesloten lijkt het geprojecteerde kerkenraadslid op het 
echte exemplaar neer te kijken. Ze is een levensgrote engel 
die Maria bezoekt. Ik ben getuige van de Annunciatie! 
Het katholieke jongetje dat ik was en dat knielde tussen 
beelden van apostelen wordt wakker. De mystiek, ik heb 
het gemist!

Dan opent ze haar ogen en maakt plaats voor de voor-
ganger, een emeritus dominee, in zwarte toga. Als een 
adelaar landt hij achter het spreekgestoelte van beton. 
Hij begint over het einde der tijden. Het einde der tijden! 
Eerst de engel en dan nu de verdoemenis. Ik verwacht 
beelden op de muur van smeltende ijskappen, overstro-
mingen en vuurzeeën. Hij haalt predikers uit vervlogen 
tijden aan. En met spijt in zijn stem stelt hij vast dat de 
beeldende taal van toen niet meer aanslaat bij de mens 
van nu die het graag overzichtelijk houdt.

Ik niet! Ik kom voor het grootse en onvoorspelbare. Vol 
verwachting schuif ik naar het puntje van de houten stoel. 
Maar dan laat de adelaar zijn schouders zakken en op de 
muur zie ik vermoeide lijnen in een zachtmoedige gezicht. 
In twee zinnen draait hij het einde der tijden om in een 
hoopvol nieuw begin. Ook het orgel blijkt niet krachtig 
genoeg om het beton te doen instorten. •

Joep Stassen

onder
de loep

Deze zondag ben ik in een kerk in Aerdenhout. Ik was er 
ooit geweest, 16 jaar geleden toen we in Haarlem kwamen 
wonen en op zoek gingen naar een kerk. Ik herinner me 
het prachtige gebouw, eind jaren vijftig opgetrokken uit 
beton en bekleed met hout. Toen was het voorjaar en 
scheen de zon naar binnen, nu is het een grijze winterdag 
en glijden regendruppels langs de gebrandschilderde 
ramen naar beneden. 

De ouderling die zo het woord zal geven aan de voor-
ganger, beperkt zich niet tot mededelingen over de 
bloemen en wie er volgende week zal voorgaan, maar 
roept op tot een stil gebed. Ze sluit haar ogen en vouwt 
vroom haar handen. Ik volg haar voorbeeld en strengel 
mijn vingers in elkaar maar houd mijn ogen luikend open. 
Ik kijk naar haar uitvergrote beeltenis die geprojecteerd 
wordt op een vlakke witte muur boven haar. Het beeld, 
bestemd voor gemeenteleden die thuis meekijken, 

Voel het Nieuws
In Voel het Nieuws worden zes prijswinnende foto’s 
getoond op een manier die ook toegankelijk is voor 
mensen met een visuele beperking. Op initiatief van 
Museum Hilversum zijn, samen met de Stichting De Zil-
veren Camera, de foto’s van fotograaf Daphne Wageman 
en Clemens Weijkamp van Canon Production Printing 
digitaal omgezet in lagen. De foto’s komen nog meer 
tot leven dankzij de ingesproken teksten met uitleg van 
de fotografen. •

De Zilveren Camera is de Nederlandse prijs voor foto-
journalistiek en documentaire fotografie en wordt sinds 
1949 uitgereikt. Stichting De Zilveren Camera is de 
drijvende kracht achter het initiatief. De Zilveren Camera 
heeft als taak de kwaliteit van de fotojournalistiek in 
Nederland te verhogen, een opdracht die nog komt van 
de oprichters in 1949. Het belangrijkste instrument 
hiervoor is de jaarlijkse wedstrijd, waarmee prijzen worden 
toegekend in diverse categorieën en de keuze voor de 
belangrijkste onderscheiding voor nieuwsfotografie 
in Nederland: de Zilveren Camera. 

De Stichting verzamelt de winnaars van de wedstrijd in 
een reizende expositie en een jaarboek dat verkocht 
wordt. Hiermee wil de Stichting de kracht en relevantie 
van fotojournalistiek onder de aandacht van het publiek 
brengen.

Fotogalerie De Gang toont de werken van de prijswinnaars 

van de Zilveren Camera 2O22. De winnaars van 2O23 zullen 

bekendgemaakt worden op 16 februari 2O24 in Museum 

Hilversum. De expositie is te zien van 9 januari t|m 25 februari.

Het boek Dear Future van Zahra Reijs is o.a. te koop bij 

De Wereld van Jansje.

6 fotogalerie De Gang
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Gelukkig dat het licht bestaat
En dat het met me doet 
 en praat
En dat ik weet dat ik er 
 vandaan kom
Van het licht
Of hoe dat heet

7overdenking
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Mikhael komt uit Kudus, een stad 
met een kleine 9O.OOO inwoners in 
Midden-Java op 6O kilometer afstand 
van provinciehoofdstad Semarang, aan 
de voet van de slapende vulkaan 
Muria. Zijn familie is doopsgezind en 
doet regelmatig vrijwilligerswerk. 
Mikhael vertelt dat de Doopsgezinde 
Zending in Kudus de voor missionaris-
sen gebruikelijke combinatie van kerk, 
school en ziekenhuis heeft opgericht. 
Mikhael ging echter naar een andere 
school, en zijn vader werkte in een 
ander ziekenhuis. 

Na zijn schooltijd ging Mikhael naar 
de Jakarta School of Theological 
Philosophy, die ook het Jakarta 
Theological Seminary genoemd wordt. 

Hij kwam daar in een andere wereld 
terecht. Waar in Kudus het overgrote 
deel van de bevolking aan het worste-
len is met het leven in armoede, was
in Jakarta ruimte voor thema’s die 
de dagelijkse worsteling ontstijgen. 
Hij liep stage bij een afvalverwerkings-
bedrijf en raakte betrokken bij een 
project waarbij bomen geplant 
worden. Het onderwerp klimaat-
rechtvaardigheid kon daar door de 
handen uit de mouwen te steken op 
de agenda gezet worden.

Bridging the Gaps
Voor Indonesische theologiestuden-
ten zijn er verschillende uitwisselings-
programma’s, waarin extra mogelijk-
heden zijn voor begeleiding van de 
jongeren en waar de studenten 
ervaringen opdoen die hen vooruit 
helpen met maatschappelijk geën-
gageerd onderzoek. Ze worden 
gestimuleerd om hun onderzoek 
contextueel sensitief te benaderen. 
Het doel is dat de studenten beter 
toegerust en geïnspireerd terugkeren 
naar hun eigen omgeving om zich 

daar door te ontwikkelen tot leidende 
persoonlijkheden in kerk en maat-
schappij.

Mikhael kwam in het kader van het 
Bridging the Gap-programma drie 
maanden in Amsterdam terecht. 
Hij volgde cursussen, bezocht kerken, 
ging deel uitmaken van een inter-
nationale gemeenschap en schreef 
een scriptie. Die scriptie ging over
de context van sociale media in Indo-
nesië. Mikhael noemt een voorbeeld 
waarin een pastor een beroemde 
influencer kan worden.
Hij benoemt het gevaar van persoons-
verheerlijking en het bereiken van 
de status van superster, in een land 
waar de bevolking worstelt met het 
dagelijkse leven. Mikhael bestudeerde 
de aanhang van deze pastor Andi 
Simon, die veel de straat op gaat, 
mensen geneest en een eigen 
YouTube kanaal heeft met 7O2.OOO 
volgers. De volgers houden niet van 
arrogante pastors met academische 
titels en pastor Andi Simon weet de 
ingewikkelde ideeën van het Christen-
dom te vertalen in praktische en 
concrete acties. In zijn scriptie gaat 
Mikhael in op de theologische aspec-
ten van de sociale mediabeweging 
rond die pastor. Het is fascinerend om 
te lezen hoe de Indonesiërs reageren 
op deze man en op elkaar.

sociale media
Terug in Indonesië wilde Mikhael zelf 
pastor worden en schreef zich in voor 
een Masterprogramma. Dat bleek erg 
theoretisch. Hij moest vijf preken per 
week schrijven en kwam niet toe aan 
wat hij het liefst deed: midden in het 
leven staan, de handen uit de mouwen 
steken, vertrouwenspersoon te zijn 
en leeftijdsgenoten helpen door ze 
te stimuleren en te leren na te denken. 

Daarom is hij gestopt met die studie, 
om vervolgens weer naar Nederland 
af te reizen voor een Master Peace, 
Trauma and Religion en weer geïnspi-
reerd te raken door de internationale 
gemeenschap aan de faculteit van 
de VU in Amsterdam. 

88 intercultureel

Voor zijn afstuderen maakte Mikhael 
een theologische analyse van de Wong 
Cilik-theologie. Wong Cilik staat voor 
heel normale, gewone mensen die dag 
in dag uit worstelen met de zorgen 
van het bestaan. Van die zorgen is een 
groot deel te herleiden tot corruptie. 
Zo is de publieke sector niet vooruit 
te branden. Alleen als een probleem 
op sociale media viraal gaat gebeurt 
er soms nog iets.
Mikhaels verhandeling gaat over 
de rol die sociale media spelen in de 
transformatie van het sociale domein. 
De sociale media vangen signalen op 
dat het heel hard nodig is diepgaand 
onderzoek te doen naar de oorzaken 
van de onrechtvaardigheid. In zijn 
verhandeling probeert Mikhael een 
antwoord te geven op de vraag hoe 
theologie omgaat met de rol van 
sociale media in de strijd tegen de 

gevestigde orde, vooral in de context 
van het fenomeen No Viral No Justice.
Het enthousiasme beneden in Sneel 
en de etensluchtjes leiden af. Ik vraag 
Mikhael nog gauw wat wij bij Doops-
gezind Haarlem kunnen doen om 
studenten als hij beter welkom te 
heten. Daar heeft hij geen antwoord 
op. Wij zijn nieuwsgierig, naar wie hij 
is en waar hij vandaan komt, dat vindt 
hij positief. Wij zijn blij dat Doops-
gezind Haarlem hem gastvrijheid mag 
verlenen en een steuntje in de rug 
mag geven om te groeien in zijn rol. 
We gaan weer uit elkaar. 

Mikhael blijft eten, doet een spel met 
de Snelers en gaat dan gauw weer 
terug naar Amsterdam om verder te 
werken aan zijn masterscriptie. •

door Jet van Vrede

Groeien 
in de rol 
van pastor

Op een vrijdagmiddag waarop de Snelers warm 
draaien en Daniel druk bezig is met de voorberei-
dingen voor de maaltijd spreek ik student Peace,
Trauma and Religion, Mikhael Ardiyanto, boven 
in het kantoortje van jongerenhuis Sneel.

vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/bridging-gaps
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‘ ingewikkelde ideeën 
 vertalen in concrete acties’



Onlangs was ik in Leeuwarden, mijn geboortestad, 
net als die van de dichter Slauerhoff. Leeuwarden is een 
vrijplaats voor dichters en voor hen die de dichtkunst 
beminnen. Overal door de stad zijn op straat gedichten 
te lezen. Ze zijn gedrukt in grote plaquettes. 
Je struikelt er over de poëzie. Zo ook dit gedicht van 
Wende Snijders. Ik vind haar een van de grootste artiesten 
van Nederland. Als ik dit gedicht lees zie ik haar voor mij; 
ongetemde energie, eigenheid, tederheid, razernij.
Ik hoor het haar zingen: ‘een plek van zand, van zee, 
van lucht, van aarde, van vuur’.
In het gedicht is de plek eerst een fysieke plek; een plek 
waar je kunt zijn wie je wilt zijn. En dan op het laatst neemt 
de tekst een wending; ‘en als ik daarvan vertrek, neem ik 
die plek mee, overal waar ik nog komen ga’.

Ik geloof dat het zo werkt, dat we veilige plekken kunnen 
opslaan in ons lichaam. We dragen ze met ons mee in ons 
hart en in onze cellen. Wanneer het moeilijk is in het leven, 
kunnen we er naar terugkeren en ze oproepen. Zo kunnen 
we van onszelf een plek maken waar we nooit verdwalen 
kunnen. Of is het zoals Loesje zegt? ‘Ga je mee verdwalen? 
Ik weet de weg!’ •

door 
Lieuwe Koopmans

poëzie 
is een daad…

Vrijplaats

Een plek waar de wind door je hoofd waait
Waar je doet waar je buik van gaat zingen
Waar je droomt, zoveel je kan
Waar je bent wie je bent
Een plek van zand, van zee, van lucht,
Van aarde, van vuur
Een plek waar je nooit verdwalen kunt
Daar wil ik zijn
En als ik daarvan vertrek
Neem ik die plek mee
Overal waar ik nog komen ga.

– Wende Snijders

10

die een antwoord zoekt op de vraag naar het waarom. 
God dan maar. Is dat rechtvaardig? Juda weigert daarna zijn 
laatste zoon Shelah, aan Tamar tot man te geven, uit angst 
dat ook deze zal sterven.

Dan Tamar, zij is zich ervan bewust dat de naam van de 
eerstgeborene voortgezet moet worden, de geslachtslijn 
die doorgaat tot op de komst van dé mens. Zij wacht af. 
Als dan bekend wordt dat Juda zich op weg begeeft naar 
een schaapscheerdersfeest, sluiert zij zich, kleedt zich als 
lichte vrouw, gaat langs de weg staan en verleidt zo Juda. 
Als Juda later hoort dat Tamar zwanger is ontsteekt hij 
in woede en wil haar laten doden, volgens de wet! Hij laat 
haar zoeken, maar zo’n vrouw langs de weg wordt niet 
gevonden, die is er nooit geweest! 
Vervolgens confronteert Tamar Juda met het onderpand 
dat hij haar eerder had gegeven toen hij onwetend dat 
het Tamar was, van haar diensten gebruik maakte. 
De ogen van Juda gaan open, ‘zij is rechtvaardiger dan ik, 
omdat ik haar mijn zoon onthouden heb’. 

De toekomst, de geschiedenis breekt dan open, letterlijk, 
Tamar bevalt van een tweeling, waarvan de eerste de naam 
Peres krijgt, ‘doorbraak’. Een doorbraak tot op de geboorte 
van dé mens. Tamar, Juda en Peres worden genoemd in 
Mattheüs 1, de lijst van geboorten van dé mens. 
De toekomst breekt open. •

De toekomst breekt pas open wanneer de ene mens de 
andere mens rechtvaardiger acht dan zichzelf. 
Dat zou het motto kunnen zijn van dat merkwaardige 
en absurde verhaal over Juda en Tamar. 

Wat is rechtvaardig, en wat heet onrechtrechtvaardig? 
Het verhaal in Genesis 38 heeft niet zoveel moeite met wat 
rechtvaardig heet. Juda, zoon van Jacob, heeft drie zonen. 
Zonen, dat betekent toch toekomt?! Dat is nog maar de 
vraag. Juda zoekt een vrouw voor zijn oudste zoon Er. 
Er sterft. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Eeuwige. 
Ook zijn tweede zoon sterft, Onan. Deze zoon wil geen 
nakomeling verwekken voor zijn oudste broer. Het zwager-
huwelijk was een verplichting om de naam van de eerst-
geborene te doen voortleven, de toekomst in, geschiedenis 
makend. 
Is het rechtvaardig van de Eeuwige hen te doen sterven? 
Over welke god heb je het dan? Een wrekende, kennelijk 
geen rechtvaardige! Maar, het is natuurlijk de mens zelf 

Bart Stobbelaar

verhaal | taal

de meer rechtvaardige (bij Genesis 38)

maatschappij

zondag 14 april
Grote Vermaning Daniel Serrano-
Bernal | Service in Dutch and English

zondag 21 april
Kleine Vermaning Alex Noord

zondag 28 april
Grote Vermaning J.W. Stenvers

zondag 1O maart
Grote Vermaning Daniel Serrano-
Bernal | Service in Dutch and English

zondag 17 maart
Kleine Vermaning Wim Grimme

zondag 24 maart – Palmpasen
Grote Vermaning Daniel Serrano-
Bernal | Service in Dutch and English

donderdag 28 maart – Witte 
Donderdag
Grote Vermaning Alex Noord
aanvang 19.3O uur

zondag 31 maart – Pasen
Grote Vermaning Alex Noord

zondag 7 april
Kleine Vermaning Ayold Fanoy

zondag 4 februari
Kleine Vermaning Rob Workel

zondag 11 februari
Grote Vermaning Daniel Serrano-
Bernal | Service in Dutch and English

zondag 18 februari
Kleine Vermaning Alex Noord

zondag 25 februari
Grote Vermaning Andries Bakker

zondag 3 maart
Kleine Kerken Alex Noord
& Sabine du Croo
Remonstrantse kerk

Grote Vermaning

Frankestraat 24, 2O11 HV Haarlem

Kleine Vermaning

Postlaan 16, 21O1 VE Heemstede

Remonstrantse kerk

Oranjekade 1, 2O11 VC Haarlem

De diensten zijn te volgen via zoom. 

Log in meeting id: 933 7O96 3269 

passcode: 745563. Graag video uitzetten 

als je de dienst volgt.

kerkdiensten
aanvang 1O.3O uur, tenzij anders vermeld
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Het gedicht van Wende Snijders ligt

in de Sophialaan in Leeuwarden



Vrolijk
Voor-
waarts

Wil je als kerk blijven vernieuwen, dan zal je 
als eerste de gastvrijheid hoog in het vaandel moeten 
hebben en houden. Dat doet Doopsgezind Haarlem onder 
meer door de deur naar de Grote Houtstraat en naar de 
Frankestraat wijd open te zetten. En de bezoekers van 
De Wereld van Jansje en fotogalerie De Gang te verwel-
komen en te trakteren op foto’s met een verhaal. Of ze 
heerlijke lunchgerechten te serveren. Zo worden bezoekers 
in aanraking gebracht met de vraagstukken rond zingeving. 
Op het snijvlak van de vraagstukken van deze tijd en de 
eeuwige vragen die mensen nu eenmaal hebben. 
Het gaat daarbij niet om het uitdragen van de waarheid 
of om zieltjes te winnen, maar om in de ban te worden 
gebracht van… ja van wat. Van iets dat raakt, dat helpt, 
dat vrede en vreugde brengt. Voor sommigen is dat Jezus. 
Voor anderen ‘iets’ anders. Ook goed! Een enkeling wil 
lid worden van onze gemeente, voor de meeste mensen 
is het opdoen van inspiratie meer dan genoeg. Fijn als
we daar een bijdrage aan kunnen leveren.

samenleving
Mensen van buiten naar binnen (Jansje, De Gang, de Poort) 
halen, is één ding. Maar als geloofsgemeenschap wil je ook 
naar buiten, en daar je voelsprieten hun werk laten doen. 
Oog hebben voor wat er in de samenleving gebeurt en 
je laten verrassen door schijnbare toevalligheden. 
De Wereld van Jansje en fotogalerie De Gang zijn zo’n 

twintig jaar geleden gestart als experiment, als een 
methode om de gewenste kerkvernieuwing vorm te geven 
en verder te ontwikkelen. En dat heeft goed gewerkt! 
Bezoekersaantallen bij openingen van tentoonstellingen 
zo rond de 13O, podcasts met zo’n 1OO weergaven per 
aflevering, een grote groep vrijwilligers die het mogelijk 
maakt. Het magazine met aandacht voor exposities is bijna 
altijd uitverkocht en verder staat het bol van de (al dan 
niet pastorale) initiatieven. En Jansje: tja voor de vijfde 
keer de beste lunchroom van Haarlem.
Doopsgezind Haarlem is echt een levende kerk. Je kan,
of je nu lid bent of niet, of je nu gelovig bent of niet, aan 
van alles en nog wat meedoen, als deelnemer, luisteraar 
of als organisator. In de zomer is er altijd een licht program-
ma met film, lezingen, wandelingen (met of zonder hond), 
yoga of Tai Chi. Het hele jaar door staat iedere woensdag-
ochtend de kerk open voor stiltemeditatie van 9.OO tot 
9.25 uur. De senioren komen op vrijdagmiddag bij elkaar.

pelgrimage 
De jongeren hebben iedere vrijdag een leuk programma 
in hun eigen jongerenhuis Sneel, in de Peuzelaarsteeg, om 
de hoek van de kerk. In de voorjaarsvakantie gaan ze op 
pelgrimsreis. Dit jaar staat Santiago de Compostella op het 
programma. Pelgrimages zijn thematisch opgezette reizen 
om een nieuwe generatie op een avontuurlijke wijze in 
aanraking te brengen met de vraagstukken rond zingeving. 

meedoen
Binnen Doopsgezind Haarlem zijn tientallen vrijwilligers 
actief en je kan altijd voor een tijdje of wat langer meedoen 
als vrijwilliger. Leuk is het om je aan te sluiten bij nieuwe 
initiatieven, iets vanaf de grond opbouwen. Bijvoorbeeld 
bij het project ‘groene kerk’. Doopsgezind Haarlem doet al 
veel ‘groen’, maar het kan altijd meer en beter. Groen zijn 
de zonnepanelen, de koffie, de fietsenstalling enz. 
Jansje kookt groen, lokale producten en veel vegetarisch, 
maar er kan nog meer. Daarom is er in januari 2O24 met 
een groepje vrijwilligers een project gestart: doopsgezind 
groen. Er kunnen nog mensen bij!

actualiteit 
Doopsgezind Haarlem is flexibel en kan makkelijk insprin-
gen op actuele zaken. Toen er in 2O15 heel veel asiel-
zoekers naar Nederland, en dus ook naar Haarlem kwamen, 
zijn ogenblikkelijk de deuren opengezet en taallessen 
gegeven. Op dat moment was er door de overheid namelijk 
nog niets geregeld. Toen de rooms-katholieke bisschop 
Punt verbood dat er een LHBT+ dienst in de Groenmarkt-
kerk gehouden zou worden, heeft Doopsgezind direct 
de regenboogvlag gehesen en laten weten dat het in de 
Doopsgezinde kerk kon. 
De laatste jaren is er gelukkig veel meer aandacht voor 
geweld tegen vrouwen: bij Doopsgezind Haarlem kunnen 
symposia e.d. gehouden worden. En – kleinschalig – 

we hebben bij de ingang een kastje staan waar mensen 
voedsel, hygiëneproducten enz. uit kunnen halen of juist 
in kunnen zetten.
Doopsgezind Haarlem wil een vrijplaats zijn. We doen 
en laten wat ons goeddunkt, waartoe we ons geroepen 
voelen. We laten zien dat het allemaal anders kan. Eigenlijk 
zijn we van levensbelang, althans dat proberen we te zijn. 
Humor, kunst, aandacht voor elkaar en voor anderen. 
Een wijs filosoof zei eens: ‘Jansje verzacht de stad’.
Doopsgezind Haarlem zet ook daar de schouders onder, 
met een glimlach.

We zitten in een prachtig, monumentaal
gebouw. Dat is een voorrecht, maar heeft als nadeel dat 
het ook kostbaar is. Gelukkig wordt er aan een oplossing 
gewerkt om daar minder zorgen over te hebben. 
Geld kan uiteraard maar een keer worden uitgegeven en 
de vraag is dan, waar besteed je het aan? Het streven is 
de drie velden pastoraat, samenleving en cultuur zo goed 
mogelijk te laten voortbestaan. Een werkelijk bestendige 
doopsgezinde toekomst is het doel. Daar zijn alweer een 
aantal initiatieven voor, dus ik zou zeggen: kom er eens bij 
en sluit je een keertje aan. •

Doopsgezind Haarlem, 
een mooie oude kerk in 
het centrum van Haarlem. 
Maar wat doet die kerk 
eigenlijk? Op zondag 
een kerkdienst zeker. 
Ja, maar verder?

door Willemien Ruygrok
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… het gaat daarbij om in de ban te worden gebracht 
van iets dat raakt, dat helpt, dat vrede en vreugde brengt
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Milou Huizing (14)
Toen ik laatst de vraag kreeg wat
ik zou doen als ik de baas was van het 
land, moest ik daar even over na-
denken. 
Ik zou meer aandacht op scholen 
willen over pesten en over LHBTQIA+ 
zodat dit normaler wordt en dat 
mensen daar niet mee gepest worden. 
Als tweede zou ik willen zorgen voor 
een betere natuur zodat de generaties 
na ons hier ook nog op aarde kunnen 
leven. Als laatste zou ik willen zorgen 
dat mensen sneller met een psychiater 

Esther (25 jaar)
Als ik de baas van het land zou zijn, 
zou ik als eerste het verschil tussen 
arm en rijk gelijk willen trekken. 
Als tweede zou ik meer geld naar de 
zorg en onderwijs willen. Daarnaast 
zou ik ook willen dat er meer infor-
matie op scholen komt over pesten 
en dat er meer tegen pesten gedaan 
wordt. Ik zou ook meer geld aan kunst 
en cultuur willen besteden, en als 
laatste zou ik de wachtrijen voor de 
GGZ korter maken.

Jonathan Krewinkel (16)
Ik ben door Daniel gevraagd om een 
paar mensen te vragen wat ze zouden 
doen als ze de baas van het land 
zouden zijn. Dit is natuurlijk een 
interessante vraag want het is heel 
breed en kan alle kanten op. Ik vind 
het interessant om verschillende 
leeftijden te vragen. Ik heb gekozen 
om het gezin van mijn vriendin te 
interviewen. Ik verwacht verschillende 
antwoorden te krijgen, want elke 
leeftijd heeft namelijk eigen proble-
men.

Finn (11)
Als ik de baas van het land zou zijn 
zou ik het vuurwerkverbod weer 
intrekken. Ik vind vuurwerk heel leuk 
en ik denk dat een nachtje per jaar 
wel kan. Ik weet dat het zielig is voor 
de dieren, maar het is nogmaals maar 
1 nachtje. Als je met meerdere men-
sen bent moet je wel voorzichtig 
doen. Dat is namelijk veiliger en wel 
zo beleefd.

Ella (15)
Als ik de baas van het land zou zijn 
zou ik er voor zorgen dat huizen weer 
goedkoper worden en OV gratis. 
Al helemaal voor studenten. Studen-
ten hebben namelijk vaak weinig geld. 
Ik heb hier vaak ook last van de hoge 
prijzen in het OV.

Maartje (21)
Als ik de baas van het land zou zijn 
zou ik graag willen dat er meer 
belastingen komen voor multinatio-
nals zodat er meer budget is voor zorg 
en onderwijs, wetten tegen huisjes-
melkers, mediawijsheid lessen om 
kinderen sneller extremisme te leren 
herkennen, basis lessen ‘volwassen 
zijn’ (koken, schoonmaken, voeding 
en beweging). En iets hogere BTW 
op vlees en andere producten die veel 
uitstoot creëren.

Irene (42) & René (45)
Als wij de baas van het land zouden 
zijn dan zouden wij het minimumloon 

omhoog willen, zodat de lonen iets 
meer gelijk zijn en dat mensen die 
werken niet meer naar de voedselbank 
hoeven. Ik zou graag willen dat 
mensen met hogere inkomens meer 
belasting betalen. En dat er meer geld 
gaat naar het onderwijs en de zorg 
en juist minder naar vervuilende 
sectoren. •

pelgrimsreis 2O24 
Elk jaar proberen we met de jongeren 
van Sneel op pelgrimsreis te gaan. 
Dit jaar gaan we in de week van 
17 t/m 24 februari met een groep 
van 25 mensen naar Santiago de 
Compostela. Het is een vervolg op het 
thema Kantelpunten in de geschiedenis 
van Europa. We gaan onderzoeken 
waarom deze plek zo bijzonder is voor 
zoveel pelgrims uit alle hoeken van 
de wereld. We hebben maar een week 
de tijd, dus we lopen maar een klein 
stukje van de Camino a Santiago, om 
samen inspiratie op te doen.
Daniel Serrano-BernalSneel

sneelm@il14

kunnen praten. Zeker bij kleinere 
problemen zodat dat geen grotere 
problemen worden. Dit is wat ik zou 
doen, maar ik was ook benieuwd naar 
wat anderen zouden doen, dus ik 
heb Eva en Esther om hun mening 
gevraagd.

Eva (12)
Als ik de baas van het land zou zijn,
zou ik zorgen dat je niet meer een dier 
kan kopen als je er niet voor kan 
zorgen. Ook zou ik zorgen dat migran-
ten sneller aan een baan kunnen 
geraken, bijvoorbeeld in de horeca.

Er is veel om ons zorgen over te maken; over de wereld, 
over het klimaat, over de politieke situatie in het Midden-Oosten. 
Nu hebben we ook politieke strijd in ons mooie land.
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Ik heb twee Sneelers, Jonathan Krewinkel en Milou Huizing gevraagd na te denken
over de volgende vraag: ‘Wat zou je doen als je de baas was van het land?’. 
Zij hebben ook andere mensen gesproken om samen deze vraag te onderzoeken 
en zo meer van elkaar te leren – Daniel Serrano-Bernal

Wat zou je doen als je de baas was van het land?

Milou Huizing & Jonathan Krewinkel



foto’s Anke van der Meer, tenzij anders 

vermeld

ontwerp & opmaak Susan de Loor,

Kantoordeloor Haarlem 
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redactie Anke van der Meer, Willemien 

Ruygrok, Jet van Vrede

druk Drukkerij Torendruk, Nijkerk

oplage 8OO

van deze podcast in mee wordt 
genomen. Tegenslagen en teleur-
stellingen, maar ook hoopvolle 
momenten, als er toch een ver 
familielid van Ilse Wagner wordt 
gevonden terwijl er eerst gedacht 
werd dat Ilse en haar hele familie 
in Sobibor vermoord waren.
De podcast is gemaakt door het 
Haarlemse bedrijf Audiodroom, 
dat ook de podcasts maakt bij de 
tentoonstellingen in fotogalerie 
De Gang. 

Tip voor bij het luisteren: doe het samen 

met een paar anderen, plan een paar 

bijeenkomsten bij iemand thuis en praat 

samen na.

Willemien Ruygrok

Week van de Haarlemse Nacht
Nachtwacht Haarlem presenteert van 
26 februari t/m 3 maart de tweede 
editie van de Week van de Haarlemse 
Nacht. Tijdens deze week staat 
de Haarlemse nachtcultuur in de 
spotlights. Een week lang worden 
uiteenlopende feestelijke en cultu-
rele programma’s georganiseerd, 
met de Nachtparade als eindfeest 
op zaterdag 2 maart. De officiële 
opening vindt plaats in fotogalerie 
De Gang op maandag 26 februari 
2O24 om 2O.OO uur. Tijdens deze 
week is in fotogalerie De Gang 
de expositie Gezichten van de Nacht 
te zien. •

weekvandehaarlemsenacht.nl

Anke van der Meer

van haar man naar Nederland, lukt 
het haar uiteindelijk hem achterna 
te komen. Ze beschrijft wie er op 
haar pad kwamen en wat het met 
haar deed om haar vluchtverhaal 
voor het eerst te moeten delen, met 
iemand van de Directie Vreemde-
lingenzaken, een tolk en een vrij-
williger van VluchtelingenWerk. 
Met haar man kon ze haar ervaringen 
pas jaren later delen, toen ze een 
eind op weg was de schade uit Iran, 
van het niet naar school mogen gaan 
en niet de deur uit mogen in te halen 
en ze van haar man was gaan houden 
als de respectvolle en liefdevolle man 
die hij is. In 2O18 was ze zover dat ze 
kon beginnen dit boek over haar 
ervaringen te schrijven.

Tot op de dag, Mardjan Seighali & Job 

Hulsman, uitgeverij Ambo|Anthos, 2O21, 

€ 22,–

Jet van Vrede

onzichtbaar – weggegumd
In de meidagen horen we altijd weer 
veel over de ‘helden en heldinnen’ 
uit de Tweede Wereldoorlog: Hannie 
Schaft, Anne Frank, Corrie ten Boom 
enz. Maar er zijn ook zovelen die bijna 
naamloos zijn. Ilse Wagner was tot 
voor kort zo’n onzichtbare, ze was 
‘weggegumd’. En Weggegumd is ook 
de naam van de podcast die over haar 
gemaakt is. Ilse Wagner was een klas-
genootje en vriendin van Anne Frank. 

Je moet voor deze podcast wel even 
de tijd nemen. Er zijn maar liefst 8 
afleveringen van zo’n 4O à 45 
minuten. En je moet ook een beetje 
weerbaar zijn: het is een intensieve 
zoektocht waar je door de makers 

eigen ervaringen 
We kennen Mardjan Seighali als 
(voormalig) directeur-bestuurder van 
de Stichting Vluchteling-Studenten 
UAF. In haar boek beschrijft ze hoe en 
waarom ze in 199O als 26-jarige Iran 
ontvluchtte. Haar verhaal is zo heftig 
dat het haar tot op de dag van 
vandaag blijft achtervolgen. Zoals 
zovelen, in binnen- en buitenland 
raakte ze als 15-jarige betrokken bij 
de oppositie. Na twee jaar hand- en 
spandiensten te hebben verricht voor 
de Volksmoedjahedien moet ze op de 
vlucht. Eerst binnen Iran. 
Na anderhalf jaar gevangenschap, een 
gedwongen huwelijk, de geboorte van 
twee zoons en de plotselinge vlucht 
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thuis tips

informatief

Als je ook een leuke thuis tip hebt, nodigen 

wij je van harte uit die in te zenden: 

redactie@doopsgezindhaarlem.nl


